Solfatara

De zgn. Phlegreische Velden (van het Latijnse
"Phlegraei Campi", op zijn beurt afgeleid van het
Griekse ‘phlegraios’, "brandend") strekken zich uit
van Napels tot Cumae en Kaap Misenum. Met deze
verzamelnaam duidden de Grieken (de eerste
"cultuur"-bewoners van de streek) de plek aan, waar
kleine kraters en kratermeren, geheimzinnige
dampen die uit rotswanden opstegen, en "kokende
aarde" voor hen een teken waren van goddelijke
aanwezigheid. Hier zou de mythische veldslag
tussen de Goden en de Giganten (die de plaats van
de Goden betwistten) hebben plaats gevonden. Hier
zou er één van de toegangsplekken tot de
Onderwereld zijn (Vergilius liet Aeneas hier naar de
Onderwereld gaan).

De meest intrigerende plek in dit gebied is de
Solfatara, bij Pozzuoli. In de oudheid werd het het

Napels

"Forum Vulcani" geheten, en in de moderne
geologie is het de technische benaming voor elke
"dampbron (fumarole) die zwavelwaterstofgas,
zwaveldampen en zwavelzuur uitwerpt". Bereid je
dus maar voor op een uurtje "rotte-eieren-geur"!

Het is de krater (elliptisch van vorm - 770 op 580 m.
- en met een omtrek van 2,3 km.) van een vulkaan
"in staat van rust". Al is dit een relatief begrip! Op
geregelde tijden krijgt hij een "opstoot", en zijn de
fenomenen die je gaat waarnemen een stuk
intensiever. Daarbij komt dat de "bronnen" en de
"vloeibare aarde" zich geregeld "verplaatsen".

Een gids =zal je rondvoeren langs al de
bijzonderheden, hij zal je een "sauna" laten ingaan,
de opstijgende dampen "activeren", en je de indruk
geven dat je op een "holle" bodem loopt.

Hij zal je ook een "winkel" binnenloodsen: je ziet zelf
maar of je daar koopt!



